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Annet Breure - 1987

> Ik ben gevestigd in Amsterdam en werk in heel Nederland en in Bretagne: Frankrijk en Goiás: Brazilie. 
> Ik beheers nederlands, engels, frans, spaans en (Braziliaans) portugees om in te werken.
> Ik maak en vertel verhalen, schrijf en doe productie van culturele projecten. Ik  voer vertelvoorstellingen en 
verhalenwandelingen uit. Waarvan het merendeel met een focus op de relatie van mensen met planten, dit 
raakt automatisch aan thema’s als voorouderschap, gezondheid en milieu. In mijn projecten maak ik gebruik 
van live vertellen, podcast en dans.
> In 2014 behaalde ik mijn master Arabische taal en cultuur aan de UvA, verdiepte me in planten, 
stemgebruik, verhalen vertellen en blijf me continu ontwikkelen: meest recentelijk rondde ik de 
podcastschool van audiocollectief Schik af. 



Project: Flora Fantastica 2023, Nederland
Participatie, erfgoed en de relatie tot de natuur

Hoe inspireren oude afbeeldingen van 
planten de verbeelding van kinderen van nu? 

Met 85 kinderen maakten we vier tentoonstellingen in vier verschillende steden, in samenwerking met twee 
musea en twee openbare bibliotheken. De beeldende werken die de kinderen hebben gemaakt zijn 
geïnspireerd op hun vrije interpretatie van collectiestukken. Ze worden vergezeld door een audiotour met door 
de kinderen verzonnen en vertelde verhalen. Het is interessant te zien hoe de flora vroeger werd verbeeld en 
hoe tegenwoordig de kinderen hun ideeen en gevoelens hierover uitdrukken in beeld en woord, met veel 
creativiteit.
Het project heeft ten doel stem te geven aan personen die niet zo vaak gehoord worden betreft de interpretatie 
van de geschiedenis en van de kunst. De methode die we hebben gebruikt is geïnspireerd op de Reggio 
Emilia-methodiek. 

Het gedigitaliseerde deel inclusief de audio’s van de Flora Fantastica editie in samenwerking met het Cobra 
museum is hier te vinden. 

https://www.plantenverhalen.nl/florafantastica-cobra23


Video over Flora Fantastica in Amsterdam op YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=Bo8rbVpXTZU

https://www.youtube.com/watch?v=Bo8rbVpXTZU


Herbal Nomade, Brazilie 2023 : 
workshops en artist retreat
In samenwerking met Conexões Cênicas

Het project Herbal Nômade verkend de samenwerking tussen Herbal Tales (Annet Breure, 
Nederland) en Ator Nômade (Thiago Moura, Brazilie). We hebben een serie workshops 
georganiseerd met als doel vruchtbare grond te creëren voor dialoog tussen Braziliaanse en 
Nederlandse makers. In dit project hebben zij ervaring uitgewisseld. Ook is er 
geëxperimenteerd met een methode om participatief en experimenteel stuk te maken, rond de 
thema’s die steeds urgenter worden in de samenleving: voorouderschap, dekolonisatie en de 
relatie met de natuur.



De workshops vonden plaats in Goiania, Goias en online. Daarna zijn 
Thiago en Annet de stad uitgegaan voor een retreat waarin zij momenten 
hebben gecreërd om te reflecteren over de opgedane ervaringen in de 
workshops en ontmoetingen en de input die dit kan vormen voor de 
ontwikkeling van nieuwe projecten. In de retreat zijn bewuste ontmoetingen 
geweest met de niet-menselijke wezens: o.a. met planten, bomen, 
boswezens die uit ons onderbewuste -de aarde-  ontspruiten. Met  hun input 
is een concept tekst voor een nieuw stuk gemaakt. 

Tot slot is een korte documentaire gemaakt door Roberta Otone, waarin een 
compilatie te zien is van fragmenten opgenomen tijdens de workshops en 
andere momenten van het project. Te zien (portugees) op YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=ANJqQVQcB6s


Buurtkruid 2022-2023
Project waarin ontmoeting en interculturele kennisuitwisseling over planten 
wordt gefaciliteerd in Erasmuspark, Amsterdam. Ism. Stichting metStem. 

15 bijeenkomsten: workshops om kruidenproducten te maken, 
geveltuin-bijeenkomsten, verhalendiners waar de koks over de plantaardige 
ingredienten een persoonlijk verhaal delen, vanuit hun culturele achtergrond.
1 audiotour met 10 fragmenten

http://www.plantenverhalen.nl/buurtkruid-audiotour


Historische Heerlijkheden:
Participatietrajecten in vier seizoenen en in drie steden 2021-2022
Over de verhalen en historisch gebruik van wilde eetbare planten in de Lage Landen. 
In samenwerking met archeobotaniste Ellis Grootveld en: 
> Rotterdamse Munt
> Matilo, Leiden
> Centrum Veenweiden, Alphen a/d Rijn





Vertelvoorstellingen e.a. voor kinderen
> ‘Het oog in het bos’ ontdekt de verteller een stuk hout met een gat erin waardoor zij in alle bossen van de hele wereld kan kijken: de kinderen 
klappen het ritme waardoor we in en uit het bos komen en worden meegenomen in drie oude volksvertellen die zich in verschillende bossen 
afspelen: een onbewoond bos in Japan, een oerbos in Noord-Amerika en het Amazone regenwoud. Muzikale elementen, geuren uit het bos, de 
beeldende vertelling en interactieve momenten maken het een complete beleving. Meest geschikt voor kinderen tussen de 5 en 8. Trailer op 
YouTube.

> ‘Onder de bloempot’ is het meest geschikt voor kinderen van  2,3,4 jaar oud. Het gaat over een blaadje, een slak en een eend die de herfst 
voelen naderen. Het blaadje vraagt zich af ‘hoe moet ik vallen? Dat heb ik nog nooit eerder gedaan’ en de slak zoekt een rustige plek voor zijn 
winterslaap, dat blijkt nog niet zo makkelijk… Deze vertelling kan onderdeel uitmaken van ‘Herfst in Highlights’ waar okerschmink, zelf een afdruk 
maken van een herfstblad of een herfstarmband maken geboden wordt.

> Ik bied workshops waarin een dans wordt gecombineerd met een verhaal. In samenwerking met een beeldend kunstenaar werk ik met thema’s 
als multiculturaliteit, identiteit en natuur. 

> Met andere verhalenvertellers werk ik samen binnen de storytrails: kinderen komen verschillende vertellers tegen op hun pad. Heel mooi om in 
een park een (thematische) speurtocht met ontmoetingen te maken. Productie door Paulina van der Bilt. 

https://www.youtube.com/watch?v=hJ_pZDLFls8
https://www.youtube.com/watch?v=hJ_pZDLFls8


Lezingen, wandelingen en workshops voor volwassenen

Ik vertel over planten tijdens evenementen en festivals over geschiedenis en erfgoed, in 
culturele centra, theaters, musea, bibliotheken.  Voor organisaties die kennis over de natuur 
willen stimuleren, met name natuurbeleving of met een link naar gezondheid, plantaardig 
eten, kruidengeneeskunde, vertelcultuur, folklore, keltische cultuur etc. Behalve 
plantenverhalen maak ik sporadisch ook ander soort verhalen. 

Om een idee te krijgen: :
- Alchemist Garden, Amsterdam
- Aromatic, kwekerij, Scaer, Bretagne, FR
- Bezoekerscentrum Veenweiden, Alphen a/d Rijn
- Bij Ons, Delft
- Centrale Bibliotheek Den Haag
- Centraal Museum Utrecht
- DISC (Dutch International Storytelling Centre)
- Helden van de natuur, Rijswijk
- Historische tuinen Matilo, Dwaallicht, Leiden
- Honderduizendbomen.nl, kunstproject van Sara Vrugt
- Internations, The Hague
-IVN/Woeste Land ism. The Grand Pillow Society, online
- Japanse Tuin Clingendael, Wassenaar
- Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), Kinderboekenweek 2022
- Palet Welzijn, Waddinxveen en Zoetermeer
- Plan C, Diamantbuurt Amsterdam
- Plantentuin Esveld / Koffiehuis Yume, Boskoop
- Plein-Theater, Amsterdam
- Pluk!, Den Haag
- Mini Art Masterclasses, Ateliers 2005, Amstelveen
- Museum Valkhof Nijmegen
- Natuurtalent010, Rotterdam
- Nivon Zuid-Holland, Rijswijk
- Nivon VCW, landelijk 
- Parkenmaand/Groendoen, Rotterdam
- Personeelsuitje Albert Heijn, Gouda
- Rotterdamse Munt
- Stadsoase Spinozahof, Den Haag
- Tell me More, Theater de Generator, Leiden
- Theater Dakota, Den Haag
- Theater Concordia, verhalencompagnie, Haastrecht
- TreeFest, The Pollinators
- Usina Cenica, Goias, Brazil
- Verhalenpad Delft, Bieslanddagen
- Vrouwen van Nu, Gouderak
-  via Walk A Plank en Cultuureducatie Amstelland, op diverse BSO's door het land



Plantenverhalen en kruidenthee proeverij 
op kwekerij Aromatic in Bretagne

Verhalen over het paradijs, festival in Matilo, Leiden

Verhalen gecombineerd met 
workshop sieraad maken van 
vlierhout

De relatie met de 
planten in een tuin 
verdiepen

Verhalen en 
vezelworkshop 



    Het verhaal van de plant  Angelica Arquangelica in het theater                             
‘Op de tast’: theatraal verhaal geschreven op de Quintettino van componist Arvo Part    

Online tijdens de  pandemie        Video Intro over mijn werk als
                                                          verteller van Plantenverhalen op  YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=S3R5ikCy0m0&t=893s


Audiotours: om via traditionele en persoonlijke verhalen te verbinden met 
onze omgeving: zowel met de planten als met voorouders en buurtgenoten

Vrouwen en kruiden: 

Buurvrouwen van het Zuiderpark in 
Den Haag vertellen hun verhalen in 
relatie tot het park en de planten. 
Annet vertelt volksverhalen over vier 
planten waar je langs loopt en belicht 
hun relatie met de positie van 
vrouwen in de maatschappij. 

In samenwerking met Theater Dakota, 
naar aanleiding van internationale dag 
van de vrouw 8 maart, 2020. 
Beschikbaar op Spotify en YouTube.

https://open.spotify.com/show/2doAqv3FVht5kCQQ8mIT52
https://www.youtube.com/watch?v=4coWjV7VNm8&t=613s


Audiotour door Zegersloot: samenwerking met 
Bibliotheek Rijn en Venen, Alphen a/d Rijn, 2021

Beschikbaar op Spotify.

https://open.spotify.com/show/2uYraDn7JR2FXzIhxsfuv1


Audiotour in het Rosarium, Boskoop, 2022, ism. Huis van 
Duurzaamheid Rijn en Venen en een vrijwilliger van het Rosarium. 
Lokale verhalen, geschiedenis, symboliek en biologische 
eigenschappen.



Audiotour op de Oosterbegraafplaats Alphen a/d Rijn, 2022.
Over de rol van planten in een rouwproces en bij het herdenken: symboliek, rituelen en herdenking, 
in gesprek met begraafplaatsmedewerker, rouwcoach en de stadsdichter. Beschikbaar op Spotify.

https://open.spotify.com/show/2uYraDn7JR2FXzIhxsfuv1


2022, Productie audiotour met 
verhalen over planten verteld door 
vrijwilligers van de Rotterdamse 
Munt tuin. Te vinden op de Website 

Naast de audiotours maakt ik de Plantenverhalen 
podcast waarin ik in gesprek ging met 
verschillende experts,  20 afleveringen in het 
Nederlands en 7 in het engels 

https://www.rotterdamsemunt.nl/over-de-tuinen/luister-tuintour/
https://open.spotify.com/show/7z8NuDBbPNTHln1uIKTFzI
https://open.spotify.com/show/7z8NuDBbPNTHln1uIKTFzI
https://open.spotify.com/show/6TeSesSXUk5hdK6T84pe3m


Boeken en ander schrijfwerk 
Regelmatig bewerk ik volksverhalen voor hedendaagse vertellingen. Andere scripts schreef ik volledig nieuw zoals ‘Op de tast’ en ‘Onder 
de bloempot’.  In het boek (2021) Historische Heerlijkheden dat ik samen met Ellis Grootveld schreef ik over de geschiedenis, folklore en 
biologie van planten. In 2022 droeg ik een hoofdstuk bij aan het boek Herbal Heroines (Marloes Coenen e.a. Nijgh & van Ditmar), op het 
moment ben ik bezig aan een Plantenverhalen boek dat in 2025 bij Christofoor zal verschijnen. 
Poëtischer stukken schreef ik voor Taleteller Talisman, een project van Contemporary Art Gallery in Keulen. Voor The Eva Stories van Luana 
Ferreira schreef (en voerde ik op) het persoonlijke verhaal ‘De jurk van mijn oma’ en het magisch-realistische ‘Langs de herinnering aan een 
waterlelie’  waarin een persoonlijk verhaal zich vermengd met het verhaal van Araci (trad). 





Dans 
Sinds ik in 2007 met dansen begon heb ik ervaring opgedaan in o.a. buikdansen, dansimprovisatie, moderne dans, 
Braziliaanse forro en NIA: een combinatie van jazz, vechtkunst en helende kunsten, zoals yoga. In 2012 deed ik de NIa 
Teacher Training bij Britta von Tagen in Budapest, in 2014 de Foundation Course danstherapie van Codarts en in 2017 de 
cursus Healing Yoga bij Delight Amsterdam. Sinds 2013 geef ik NIa lessen en yoga-dans met een specialisatie in senioren. 
Inmiddels geef ik ook les aan kinderen, bied workshops op evenementen (bv. De lotgenotendag van Revief), en tijdens 
retreats gericht op welzijn. Wekelijks geef ik les bij het Leids Akademisch Kunstcentrum.  

Online rooster tijdens de pandemie:                                Nia Workshop in Okayama, Japan, 2019



Nia is een holistische bewegingsvorm waarin veel aandacht wordt besteed aan de relatie 
tussen lichaam en geest. Ontspanning en inspanning worden tezelfdertijd ervaren. De Nia 
techiek is gestoeld op Oosterse leren als tai chi, taekwondo, aikido en yoga en westerse 
bewegingsvormen als jazz, Feldenkries en contemporaine westerse dans. De muziek en 
beeldtaal die gebruikt worden stimuleren natuurlijke en plezierige beweging.  Ik heb ervaring 
met lesgeven in zowel therapeutische context als spiritueler ingestelde retreats, individuele 
en groepslessen. 

Wekelijks Nia lessen in het LAK, Leiden, sinds 2013                                       Workshop tijdens retreat in Otterlo, 
2015

Nia docenten bijeenkomst, 2017



Nia in Bretagne, Frankrijk 2023                           Nia in Tokyo, Japan, 2019 

     Nia benefiet, Gouda, 2015  

                                                                   


