
                                                      

Dromenmedley  
Verhalen vertel je niet alleen met woorden, maar ook met 
kleuren en.. geuren! Breng je neus dicht bij dit werk en laat 
je meevoeren deze dromenmedley in. Hebben de ideeën 
van de kinderen overeenkomsten? Hoe vormen ze een 
geheel? Kunnen we al le ideeën samen in een 
(overdag)droom vlechten? 


Geïnspireerd door de bloemen en sterren en andere figuren 
op de miniaturen van Hildegarde von Bingen en ook door 
de nachtbloeiers uit het boek 'Kalm aan hier en nu, nog 
meer natuurverwonderverhalen' van Laura Brand (2023), te 
leen in de Bieb.

Aan deze medley werkten mee: Efra, 
Gabriel, Ivy, Joke, Kayleigh, Lizette, Mia, 
Milou, Minke en Salvador


Colofoon 
Initiatief, productie, co-lesplanontwikkeling en 
audiowerk: Plantenverhalen.nl - Annet Breure 
Lesplanontwikkeling en docent beeldend 
‘Opgaan in het landschap’ en ‘Dromenmedley’, 

co-productie tentoonstelling: Isabel Alonso Pola 
Lesplanontwikkeling, docent en curator beeld ‘Boek der plantbeschrijvingen’ en 
‘Fantastische wezens’: Júlia dos Santos Baptista 

Met veel dank aan Bibliotheek Rijn en Venen: Alistair Bright

Penvoering: Stichting metStem, Amsterdam 

Historische beelden uit collecties: KB nationale bibliotheek, Museum Embassy of the Free Mind

Financiële steun: Fonds voor Cultuurparticipatie,  Cultuurfonds Zuid-Holland


Flora Fantastica
Hoe de natuur al eeuwenlang inspireert: verhalen 
in beeld en woord. 


Kinderen hebben in dit project zowel eeuwenoude 
prenten van planten op hun eigen unieke wijze 
geïnterpreteerd als nieuwere boeken uit de bibliotheek 
als startpunt gebruikt voor het maken van eigen creaties. 
Nieuwe verhalen zijn zo ontstaan. Bekijk, beluister en laat u 
inspireren door de fantasie die boekdelen spreekt. 


> www.plantenverhalen.nl/florafantastica-alphen-ad-rijn


Boek der plantbeschrijvingen 
Planten zijn fantastisch: ze zien er allemaal 
anders uit en kunnen allerlei verschillende 
dingen. Dat staat in boeken beschreven. In het 

hele oude boek ‘Beschrijving der Aardgewassen’ van A. Munting 
uit 1696 en ook in dit nieuw gemaakte boek door de Flora 
Fantastica kinderen. Zij hebben zich laten inspireren door de 
Cyclaam van Munting en door het recente boek ‘Gevaar in het 
Plantenrijk’  van Mátyás Bittenbinder en Barend Last (2023), dat 
te leen is bij de Bieb.  


1. Abraham Munting: ‘Cyclaam’

2. Gabriel: ‘Best wel normaal blaadje’ 

3. Arwin: ‘Red en niet-red plant’  

4. Efra: ‘Lopende plant’

5. Minke: ‘Koninginnebloem’  

6. Salvador: ‘Van kleur veranderende plant’

7. Ivy: ‘Vrolijke bloem, trieste plant en vriendschapsbomen’ 

8. Kayleigh: ‘Zeldzame, beter makende plant’ 



Opgaan in het landschap                                                        Fantastische Wezens




1. Efra ‘Je ziet de aarde van veraf en een koude winterlucht. Er is een bos 
met lava eromheen, want er is ook een vulkaan. In het bos wonen 
Efra en zijn familie. Er was eens iemand in het bos gegaan, en die 
had iets meegenomen om de wolven weg te jagen.’

2. Lizette ‘Dit is een gekke wereld waar ik op de grond leef, Er hangen blokken 
in de lucht die alle kanten op gaan. Je kunt er aan een 
hartjesluchtballon gaan hangen en naar een van de manen toe gaan.’ 

Mooiheid:’De twee hartjes zijn schilden die twee poppetjes op hun 
rug dragen, zij zitten omgedraaid met hun benen opgetrokken zodat 
je alleen de schilden ziet.’ Beluister meer over dit werk in de 
audiotour.

‘De wereld is op z’n kop, met de lucht onder en de aarde boven. Dat 
komt omdat een zware robot op de wereld is gaan staan.’ Beluister 
meer over de robot en over wat er met de mensen is gebeurd.

5. Salvador ‘Als je in deze wereld stapt kun je er veel eten bestellen en het 
vliegtuig nemen naar nog een ander land waar veel huizen zijn’

6. Joke In deze wereld kan je in de bomen klimmen en de blaadjes en 
misschien ook de zon en de sterren aanraken’

7. Mia Roze avondwolken en een pad van balken over zand

8. Milou Hier kun je naar de regenboog toe gaan en met je voeten voelen dat 
er iets onder de aarde zit, wat het is weet ik niet’ 

9. Minke ‘Minke, Kayleigh en Sara zijn met een raket op deze wereld in de 
ruimte gekomen. Er groeien de bomen Rigoe en Rara en de poes 
Mimi is er ook. De meisjes dansen en bezoeken een museum met 
spoken.’

10. Arwin ‘Het is een hete zomer en mensen zwemmen veel in de zee. Er is een 
man die het grappig vindt dat er maar 1 roos groeit en hij ziet er 
allemaal giftige paddenstoelen. Hij had een boomhut gemaakt en 
pizza besteld. Toen de pizzabezorger aankwam dacht hij ‘Waar is 
dit? Wat is dit voor wereld?’ En hij zag dat de man bij de boomhut 
zijn eigen eten zat te maken met eigengemaakte speer en hakbijl.’  

‘De zon gaat onder, een konijn is op zoek naar bloemetjes om zijn 
hol mee te versieren. Er zijn magische bloemen die alleen op 
woensdag groeien…’ Beluister meer over het konijn en de bloemen.

4. 
Gabriel

11.  Ivy

3. 
Kayleigh

Wippie

2. Salvador Chocoladevogel

Afrikaanse cacaovogel 

4. Milou Dit is een hand met drie vingers, het is een stukje van een mens. 
Die mens is heel oud. De hand kan dingen pakken, bijvoorbeeld 
een bal. Hij gooit over met een hand met 1 vinger. De hand kan ook 
eten pakken: hij eet vis.'

5. Minke Roma: ‘ze glijdt. Vliegen komen op haar roze net af, als ze twee 
vliegen tegelijk vangt dan kan ze even lopen, rennen of vliegen.’ 

6. Aroa Zeester

Lizabeth

8. Kayleigh Mens verandert in paard

9. Efra De jongen Bliksem spuugt blaadjes en vliegt mee met de vogels

10. Ivy ‘Appelmoes en Appel hebben beiden een capeje aan, zo kunnen 
ze vliegen. Ze zitten op de pietenschool.’

11. Mia ‘Bababi reist naar Engeland om vrienden te bezoeken, in zijn 
rugzak zit allemaal eten.’

12. Joke Mamamia woont in de wereld die Joke heeft eerder verbeeldde in 
de ‘Opgaan in het landschap’.

1.  Fayes

3.  Arwin

7.  Lizette


